
Het najaar is 

aangebroken. 

We hopen en 

bidden dat dit 

jaar de 

coronamaatregelen ons bespaart 

zullen blijven en dat de studenten niet 

belemmerd zullen worden in hun 

mooie plannen. Afgelopen maanden 

ben ik bezig geweest met de brief aan 

de Kolossenzen. Paulus moedigt de 

gemeente van Kolossenzen aan om 

gegrondvest in Jezus te blijven. 

Paulus schrijft: ‘Christus is in u, Hij is 

uw hoop op goddelijke luister. Hem 

verkondigen wij,’ (Kol. 1:27b-28a).                                                         

                                                                                                                                                  

Uiteindelijk komt alles altijd weer uit 

bij Jezus, bij Christus, die in ons is en 

onze hoop is. Af en toe vergeet ik dat, 

maar zo’n brief van Paulus aan de 

Kolossenzen herinnert mij daar dan 

weer aan.  

Ook in de activiteiten die de 

studenten plannen en die wij 

ondersteunen gaat het om Christus. 

Hij wordt verkondigt. Soms heel 

expliciet doordat er over Jezus 

gesproken wordt. Soms impliciet 

doordat studenten iets van de 

goedheid van God laten zien door een 

luisterend oor, een geïnteresseerde 

vraag, een warm welkom, een 

kleinigheidje enz. Het is inspirerend 

om te zien op hoeveel verschillende 

manieren God door studenten heen 

kan werken. 

- Froukje van Lieshout 

Mijn naam is Laurens van der Velde. 

Vanaf dit jaar mag ik betrokken zijn bij 

Stichting Ichthus Plus als nieuw 

bestuurslid.  

In het dagelijks leven ben ik actief bij 

twee bedrijven als Creative Business 

Developer en als Allround Marketeer.  

Kortgezegd houdt dit in dat online en 

offline middelen inzet om klanten te 

faciliteren of te bereiken.  

Daarnaast ben ik inmiddels  

vijfdejaars bij C.S.V. Ichthus 

Rotterdam. Ik heb altijd met plezier 

mij mogen inzetten voor de 

vereniging en ik ben dankbaar dit nu 

ook voor Ichthus Plus te mogen doen.  

Mijn hart ligt bij evangeliseren. Ik vind 

het mooi hoe Ichthus Plus dit bij 

studentenverenigingen weet te 

stimuleren met subsidies en advies.  



We hebben 
gezien dat 
studenten in 
de afgelopen 
coronatijd 
begrijpelijk 
worstelden 

met de vraag hoe ze missionair 
aanwezig konden zijn in hun stad. 
Digitale initiatieven kwamen van de 
grond, maar hadden ook veel 
uitdagingen. Het is dan ook fijn om te 
zien dat er nu met veerkracht nieuwe 
(en oude) initiatieven georganiseerd 
worden. 

Het aantal aanvragen neemt weer toe 
met onder andere een aantal Alpha 
cursussen en Passion Weeks 
verspreid door het land. 

In de evaluatie van de Passion Week 
in Eindhoven lazen we: "We hebben 
een zegen ervaren in het feit dat we 
minimaal rekening hoefden te houden 
met corona tijdens de week. Zeker 
omdat enkele weken eerder de 
maatregelen een compleet fysieke 
week onmogelijk maakten." Met 
creativiteit werden in Eindhoven 
lunchtalks, debat, rollenspellen en 
bierproeven verweven om met elkaar 
te zoeken naar antwoorden op 
levensvragen.  

Het is ook leuk om te zien hoe divers 
de ideeën van verenigingen zijn om 
iets van het evangelie te delen. In 
Tilburg werd dat bijvoorbeeld gedaan 
door een diner voor daklozen te 
organiseren. Na het hoofdgerecht 

was er een spreker die zijn getuigenis 
deelde; de spreker had een 
verslavingsachtergrond, maar had 
uiteindelijk Jezus leren kennen en 
deelde daarmee een boodschap van 
hoop voor de toehoorders die 
aansloot bij de context.  

Ik hoop ook de komende tijd verrast 
te mogen worden door studenten - 
die gevoelig voor hun context - de 
boodschap van het Koninkrijk weten 
aan over te brengen aan hun 
omgeving.  

Dat zal dan wel wat meer op afstand 
zijn, want ik zal dit jaar mijn taken bij 
IchthusPlus na 5 jaar overdragen aan 
een nieuwe generatie die dichter iets 
bij de studentenwereld staat. Alle 
goeds! Johan Heuver <>< 
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We hebben de 
afgelopen 
vergadering 
teruggekeken 
naar het 
boekjaar 2021. 
Vorig jaar is er 

weer veel geld binnengekomen aan 
giften en daar zijn wij dankbaar voor. 
Er is minder uitgegeven aan subsidies 
dan gehoopt, deels door 
coronamaatregelen maar ook deels 

omdat een aantal evenementen rond 
de jaarwisseling plaatsvonden en de 
subsidies pas in het huidige boekjaar 
betaald zijn. Het jaarverslag is nu ook 
op de site te vinden.   

Het jaar is nog niet afgelopen en we 
hebben al meer dan 800 euro mogen 
ontvangen aan giften. Het lijkt erop 
dat we dit jaar ongeveer even veel 
aan giften zullen ontvangen als het 
afgelopen jaar. Aan subsidies is er 

bijna 1600 euro verstrekt.  

Dit zijn deels nog subsidies die in 
2021 toegezegd zijn, maar ook een 
aantal van dit jaar. Het is mooi om te 
zien dat er na een tijd met weinig 
acties, door de coronacrisis, weer 
meer acties gepland en uitgevoerd 
kunnen worden door verenigingen. 
We hopen en verwachten dat het de 
komende tijd ook zo voortzet.   

- David Smits  

Ichthus Plus zoekt een nieuw 
bestuurslid! Is het wat voor 
jou of iemand die je kent?  
 
Wie zoeken we?  
 Iemand die visie heeft voor de 

rol van studenten in Gods 
Koninkrijk 

 Iemand die het leuk vindt om 
met ons nat te enken over het 
effectief toebedelen van geld 
aan missionaire projecten 

 Iemand die zijn ideeën 
praktisch kan omzetten (2x per 
jaar een vergadering & een 
aantal mails, totaal 2-3 uur per 
maand) 

Waarom Ichthus Plus?  
Spreek met enthousiaste studenten in 
heel Nederland, wees betrokken bij 
missionaire studentenprojecten & 
maak mensen blij door het weggeven 
van geld!  
 
Mocht je interesse hebben of vragen; 
bel of mail gerust! 


